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Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 
 
De Raad van Kerken Arnhem houdt op dinsdag 23 januari 2024 voor iedere geïnteresseer-
de zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie; wederom in de kerk van de Parkstraatgemeente (ruimte 
de Voorhof, ingang Kastanjelaan 22e) en wel vanaf 16.15 - 17.30 uur. 
 
Opgave voordien mag ! 
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Korte berichten 

 
 Coventrygebed, elke vrijdag 12.30-12.50 uur. Het Coventrygebed is 
in de Waalse kerk. Iedereen is welkom! Samen bidden voor vrede en 

verzoening. Lees hier de achtergrond van het Coventry gebed: 
https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/  
 

 
 
 

Thee met Thema in Oosterbeek op zondag 28 januari 2024 
 
Burgerlijke ongehoorzaamheid; heiligt het doel de 
middelen? 
Inleider: Dr. mr. Kees Schuyt 
 
‘Vreedzaam demonstreren voor urgente klimaatmaatre-
gelen: welke (ongehoorzame) acties zijn effectief en 
geoorloofd?’ 
Bij dit nog steeds actuele onderwerp komt ook de 
vergelijking tussen klimaatprotesten, boerenprotesten en andere gebeurtenissen van 
afgelopen jaren aan de orde. 
 
Dr. mr. Kees Schuyt is emeritus-hoogleraar sociologie aan de UvA en oud-lid van de 
Raad van State. Hij promoveerde in 1972 op het onderwerp ‘Recht, orde en burger-
lijke ongehoorzaamheid‘. Publicaties o.m. ‘Noden en Wensen, de verzorgingsstaat 
gezien als historisch fenomeen‘ (2012), ‘Spinoza en de vreugde van het 
inzicht‘ (2017) en recent ‘Begrensde tolerantie – over verdraagzaamheid en het 
ondragelijke‘ (2023) (Boom uitgevers) 
 
Plaats: Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, Oosterbeek 
Tijd: 16 – 17.30 u (inloop vanaf 15.30 u) 
Kosten: vrijwillige bijdrage achteraf 
Informatie: Leo van Weele, l.vanweele@xs4all.nl  
 
 
 

Kerst 2023: een warm onderdak 
 
Lieve vrienden en vriendinnen, 
Kerstmis, een feest dat we graag in geborgen samenzijn vieren met onze familie, 
vrienden, kennissen. Vol van warmte, gezelligheid. Maar er zijn mensen die met het 
Kerstfeest ver van hun familie, vrienden en kennissen zijn. Soms zijn ze nog 
onderweg, op de vlucht, soms al aangekomen. In Ter Apel bijvoorbeeld, in het 
aanmeldcentrum voor asielzoekers. 
 
Ik stel me voor hoe het is als je dan in Ter Apel bent aangekomen en er geen plek 
voor je is. Als je aankomt en de mensen die daar werken tegen je moeten zeggen: 

 

https://jansbeekekklesia.nl/vieringen-in-jansbeek-ekklesia/coventry-gebed/
mailto:l.vanweele@xs4all.nl
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we hebben geen plaats voor jou. Met tranen in hun ogen of een steen in hun maag. 
“Er is geen plek voor je.” 
Een van de rijkste landen ter wereld en na anderhalf tot twee jaar ellende in Ter Apel 
zijn we nog steeds niet in staat een minimale norm van fatsoenlijke opvang te 
bieden. 
 
Terwijl er voldoende plekken zouden kúnnen zijn. Duizenden plekken zouden er te 
vergeven zijn, als de Spreidingswet al was ingevoerd of als het alternatief - Plan KAN 
– was aangenomen. Daarin zouden duizenden plekken gecreëerd worden, evenredig 
verdeeld over alle gemeenten. Zodat niet slechts tientallen welwillende gemeenten 
hun schouders eronder hoeven te zetten, maar alle gemeenten dat solidair samen 
doen. 
 
We kunnen naar die gemeentebestuurders kijken, die de keuze maken mensen geen 
plek te geven. Maar laten we naar onszelf kijken; het hangt niet alleen van die 
bestuurders af. Hebben wij bij hen aan de bel getrokken? Hebben wij erop aange-
drongen dat zij hun verantwoordelijkheid nemen? Hebben wíj onze verantwoorde-
lijkheid genomen? Welke keuzes hebben wij gemaakt? 
 
Jezus heeft een helder antwoord gegeven op de vraag wat van ons wordt verlangd, 
op de vraag hoe wij worden beoordeeld. Niet op onze capaciteiten of intelligentie; op 
onze keuzes. Zie Mattheüs 25. Hebben we hongerige mensen gevoed, dorstigen te 
drinken gegeven, gevangenen en zieken bezocht, mensen gekleed, vreemdelingen 
onderdak geboden? Welke keuzes maken wij? Zoals de Protestantse Diaconie in 
Gouda zei: als alle kerken morgen hun deuren openen, hoeft niemand buiten te 
slapen. 
 
Kerst is het feest dat ons hoop aanreikt. Hoop is enorm krachtig. Hoop op een betere 
toekomst. Hoop dat we elkaar zien, ontvangen, verwelkomen. Dat we invulling 
mogen geven aan Mattheüs 25. Kerst en daarna Pasen bieden ons uitzicht: we 
mogen blijven geloven in het licht. 
 
Op de dag dat ik u deze Kerstgroet schrijf, hebben we als kerkelijk netwerk met 
elkaar 89.821 overnachtingen gerealiseerd voor mensen wie geen plek was in Ter 
Apel. Mensen die anders buiten hadden moeten slapen. 89.821 keer niet buiten in de 
kou, maar een warm onderdak. Licht in de duisternis. Het geeft mij hoop. 
 
Ik wens u allen een hoopgevend, lichtrijk Kerstfeest. 
 
John W R van Tilborg 
Directeur INLIA 
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Activiteiten van Jansbeek Ekklesia 
 
Themaviering van en met het Olvékoor: In den beginne.... 
Zondag 14 januari, 10.00-11.00 uur. Aansluitend koffie/thee/ontmoeten. 
Het scheppingsverhaal waarmee het bijbelboek Genesis 1 begint staat centraal  in 
deze viering. Wij laten ons daarbij inspireren door Jonathan Sacks. In zijn wereldwijd 
gelezen Boek “Genesis”  bespreekt rabbijn Jonathan Sacks de belangrijkste 
Genesisverhalen. Hij leest ze door een groothoeklens: hij legt verbanden met de 
Thora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke 
leven. 
In de viering zingt het koor (olv Ruud Hermans)  met name liederen van Huub 
Oosterhuis. 
  
Dienst bij de start van de week van gebed voor de eenheid van de Christenen 
Zondag 21 januari, 10.15 in de Eusebiuskerk 
Jansbeek ekklesia sluit zich aan bij deze oecumenische dienst. De Verdieping op de 
Zondagochtend vervalt . 
 
Slotviering van de week van gebed voor de eenheid van de Christenen 
Zondag 28 januari november, 10.00 in de Salvatorkerk , Salvatorplein, Arnhem -Zuid 
  
Zes bijeenkomsten rouwverwerking 
2024: 15 jan, 5 februari, 4 maart, 8 april, 29 april. 3 juni. Steeds van 10.00 -11.30 uur 
in het inloophuis Malburgen. Uitgebreide info op de website van JE 
Cursus rouwverwerking van 6 bijeenkomsten op de maandagochtend, waar u onder 
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professionele begeleiding kunt praten met lotgenoten, die ook te maken hebben met 
het verwerken van het verdriet na het overlijden van iemand nabij. De cursus is een 
samenwerkingsproject van de Eusebiusparochie en de Protestantse gemeente in 
Arnhem. 
 

Religieus Arnhem overig 

   
Pelgrimsviering en wandeling 
Woensdag 24 januari, 9.30- 10.30 -13.00 uur. Organisatie: Doopsgezinde Gemeente 
Het thema is dat van de Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen: ‘Heb 
God lief en je naaste als jezelf’. 
De kerk is open vanaf 9.00 uur. Meditatieve viering om 9.30 uur. 10.00 uur koffie en 
kennismakingsvraag. Vanaf 10.30 uur wandelen we deels in stilte, deels 
in gesprek, naar park Sonsbeek. Bij de waterval krijg je een bezinnende vraag mee. 
De ochtend eindigt met een potluck-lunch ( tot 13.00 uur), waarvoor iedereen iets te 
eten meeneemt. Bijdrage voor gemaakte kosten: € 5,- ( richtbedrag). Ook welkom 
voor een onderdeel van het programma. 
Opgeven graag, maar hoeft niet per se, bij Aly Meijer: 06-26493146 
 

 
Week van gebed voor eenheid 21 t/m 28 januari 2024 
Traditiegetrouw houden we in Arnhem weer de gebedsweek voor eenheid. 
  
Ook dit jaar hebben we weer een gevarieerd aantal kerken enthousiast gevonden om 
mee te doen aan de jaarlijkse gebedstocht door de stad. 
 
Op zondag 21 januari wordt de gebedsweek geopend door de Protestantse 
Gemeente Arnhem met een oecumenische viering in de Eusebiuskerk. Elke dag in 
de week daarna wordt in een andere kerk een viering of gebedsuur gehouden. Zo is 
dat deze keer onder andere in het Stadsklooster, in de Koepelkerk, in de Waalse 
kerk bij Villa Klarendal en bij Baptistengemeente Ontmoeting. De week wordt op de 
28 e afgesloten met een viering in de Salvatorkerk waaraan diverse kerkgenoot-
schappen hun medewerking verlenen. 
 
Het thema van de komende gebedsweek luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. 
Dit is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat 
zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Liefde is het 
DNA van het christelijk geloof. God is liefde en ‘de liefde van Christus heeft ons één 
gemaakt’. We vinden onze gemeenschappelijke identiteit in de ervaring van Gods 
liefde en tonen die identiteit aan de wereld door hoe we elkaar liefhebben. 
 
Voor verdere details over de Week van gebed, voor adresgegevens en ook voor 
eventuele nog komende updates in het programma verwijzen we naar de website: 
www.weekvangebedarnhem.nl  
 
Voelt u zich welkom om mee te doen en wilt u overwegen om juist in deze week eens 
aan te sluiten bij een kerk waar u normaal gesproken niet naartoe gaat? 
 
Namens Raad van kerken Arnhem en Hart voor Arnhem, 
Johannes Kon & Wim Bos 

mailto:predikant@doopsgezindenarnhem
http://www.weekvangebedarnhem.nl/
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Oecumenische dienst zondag 28 januari  
 
In het kader van de "Week van Gebed voor de eenheid van christenen". 
 
Deze dienst vindt plaats in de St. Willibrorduskerk, Adolf van Nieuwenaarlaan 3 in 
Arnhem. De aanvang is 10.30 uur. Het zal een Lutherse Dienst met avondmaal zijn, 
met Maarten Diepenbroek als voorganger. Er zal ook inbreng zijn van de Oud-
Katholieken en van de Anglicanen. Na afloop van de Dienst is er koffie en thee met 
taart in de naastgelegen Kloostergang. We vieren deze zondag de Opdracht van de 
Heer in de Tempel (Maria Lichtmis.) 
 
 

Digitale retraite in de veertigdagentijd 
 
“De steen is weggerold” is de titel van de veertigdagenretraite die ingaat op 
Aswoensdag (14 februari) van start en eindigt op Paaszondag (31 maart). Deze 
digitale retraite wordt georganiseerd door de Jezuïeten in Nederland en België en is 
geschreven door Rita Loyens. 
 
Over de retraite zegt ze: “Ons leven ondervindt wel eens last van de overdaad aan 
activiteiten. Er is geen tijd en ruimte meer voor stilte. Het lijkt wel alsof er niets meer 
is wat vreugde schenkt. Er ligt een steen voor onze deur die belet dat we naar buiten 
treden, of ook maar een glimp van het licht kunnen zien. Diep in ons leeft een 
verlangen naar eenvoud en rust maar het is niet gemakkelijk om te onderscheiden 
wat overtollige ballast is en hoe we die dan kunnen afleggen. Mogen we 
Aswoensdag aangrijpen om een eerste stap te zetten in het overboord gooien van 
ballast en om kleine rustpuntjes toe te laten.” 
 
De deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve 
vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het 
feest van Pasen intenser te beleven. In het online gastenboek kunnen deelnemers 
hun gebedservaringen delen.  
 
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via 
www.40dagenretraite.org. Deelnemers ontvangen gedurende de periode van 40-
dagentijd dagelijks een gebedsmail. Wie zich eerder al inschreef, hoeft zich niet 
opnieuw aan te melden. 
 

 
Bericht van het Eef Sybesma Fonds 
 
Het Eef Sybesma Fonds van de Raad van Kerken in Arnhem kan initiatieven in 
Arnhem ondersteunen die passen bij de missie van de Raad van Kerken. Het kan 
dan gaan om activiteiten op kerkelijk gebied, waarbij de samenwerking van kerken 
wordt bevorderd (zowel kerken die deel uit maken van de Raad van Kerken als de 
christelijke kerken en geloofsgemeenschappen daarbuiten). Het fonds kan ook steun 
geven aan initiatieven voor maatschappelijke dienstverlening (diaconie) waar de 
kerken in oecumenisch verband samenwerken. Hiervoor stelt het fonds een 
bescheiden bedrag beschikbaar. 

http://www.40dagenretraite.org/
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Er zijn twee rondes waarin aanvragen gedaan kunnen worden. Voor de eerst-
volgende ronde moet voor 1 april 2024 een aanvraag gedaan worden. Na deze 
datum worden de aanvragen behandeld. Meer informatie over het fonds en de 
regeling van het fonds lees je op: 
https://rvkarnhem.nl/welkom/eef-sybesma-fonds/regeling-eef-sybesma-fonds/  
 
Bruno Vreeburg 
 

Vacature bij de Raad van Kerken Arnhem 
 
Gezocht een vrijwilliger die als notulist wil optreden 
De Raad van Kerken Arnhem is een samenwerkingsverband van een groot aantal 
christelijke kerken in Arnhem. De Raad stimuleert uitwisseling tussen de kerken en zij 
organiseert gezamenlijke activiteiten van de kerken. 
 
De Raad van Kerken Arnhem zoekt een vrijwilliger die de rol van notulist bij de 
Bestuursvergaderingen en de Algemene Vergadering op zich wil nemen. Het 
Dagelijks Bestuur komt meestal 10 keer per jaar bij elkaar en de Algemene 
Vergadering 6 keer. Deze bijeenkomsten vinden altijd plaats op een dinsdagmiddag 
vanaf 15.30 uur. In deze rol krijg je met veel verschillende kerken en geloofsgemeen-
schappen in Arnhem te maken.  
 
Ben je geïnteresseerd of wil je meer Informatie over deze vacature, neem dan 
contact op met de  
 
voorzitter Johannes Kon, e-mail: aris.kon.arnhem11@gmail.com, tel.: 06-5061 1483 
 
 

  

 

Colofon 

Bulletin is een uitgave van de Raad van Kerken Arnhem. 
Voorzitter: Johannes Kon (aris.kon.arnhem11@gmail.com ) 
Secretaris: Bruno Vreeburg (vrar2010@gmail.com ) 
Opmaak:  Ewald den Blaauwen 
Eindredactie: Dagelijks bestuur 
 
Alle in Arnhem gevestigde christelijke kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in de 
Raad vertegenwoordigd zijn indien ze de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijven. 
Voor een overzicht van organisaties en activiteiten is een brochure beschikbaar. 
 

Kopij voor het januarinummer inzenden vóór 9 februari 2024 aan 
bulletin.rvkarnhem@gmail.com  
 
Het volgende bulletin verschijnt op 14 februari 2024. 
 
Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar 382 e-mailadressen. 
 
De Raad van Kerken te Arnhem heeft een eigen website: www.rvkarnhem.nl 
Het bankrekeningnummer is NL90INGB 0000 87 14 97 t.n.v. Vereniging Raad van Kerken 
Arnhem. 
 
Reacties op dit bulletin kunt u mailen naar onze voorzitter of onze secretaris of naar 
bulletin.rvkarnhem@gmail.com   
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